
STERKE VROUWEN

In haar nieuwste boek, Doch-

ters van de bergen – Sterke 

vrouwen uit Iran, Ladakh, Oost-

Turkestan en Tibet, beschrijft 

geoloog en bergbeklimster 

Myra de Rooy vier eigenzinnige 

en sterke vrouwen: de Iraanse 

Azar, de Ladakhse Dolma Tse-

ring, de Oeigoerse Rebiya 

Kadeer en de Tibetaanse non 

Phuntsog Nyidron. Allen zijn 

het vrouwen die zich niet lieten insnoeren 

door de beperkingen die hun als vrouw wer-

den opgelegd door politieke, godsdienstige 

en culturele machten. Myra neemt ons met 

haar levendige en persoonlijke stijl mee op 

reis door de landen van herkomst van de 

vrouwen, waarbij zij overdenkt waar zij zelf 

stond in de tijd dat deze vrouwen zich tegen 

de onderdrukking in ontwikkelden. Dat doet 

zij omdat zij beseft “dat contacten leggen 

slechts mogelijk is door je innerlijk te tonen 

en gedachten te delen.” Dat leidt ertoe dat 

de lezer dat als vanzelf ook gaat doen. Daar-

mee overstijgt Dochters van de bergen het 

standaard reisverslag. 

Drie van de vier vrouwen zijn inmiddels naar 

het buitenland vertrokken, 

omdat de grond hen thuis te 

heet onder de voeten werd. 

Azar ontvluchtte het Iran van 

Khomeiny en woont in Neder-

land, waar zij nu restaurant 

Teheran drijft. Rebiya is door 

China verbannen en leeft 

tegenwoordig in de VS en 

Phuntsog Nyidron woont in 

Zwitserland na vijftien jaar 

gevangenschap in een Chinese cel. Myra is 

inmiddels de toegang tot Tibet ontzegd door 

de Chinese autoriteiten. Dolma, die de eer-

ste vrouwenorganisatie in Ladakh heeft 

opgericht, woont nog steeds in Ladakh. 

Haar huis is als een tweede huis geworden 

voor Myra. “Jij hoort bij ons”.

Dochters van de bergen is een fraai vorm-

gegeven, gebonden boek van 400 pagina’s 

en met prachtige fotografi e van Myra’s 

hand. Je leest het in één adem uit. (Marcia 

van Bijnen)
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een prachtige com-

positie waar hij diep 

over had nagedacht. 

Hij wilde met zijn 

fotografi e de emotie 

vastleggen die hij als 

bergbeklimmer zo 

goed kende. In zijn 

dagboek over de 

expeditie van 1889 


